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Beste dierenliefhebbers, donateurs en adoptanten,

jaar Stichting Melief alweer!
Waar blijft de tijd...

Het lijkt voorbij gevlogen en
tegelijkertijd voelt het ook

als tropenjaren.
Begonnen door Lothar en Marc in een half vrijstaande
woning in Rockanje, aan de kust bij Rotterdam.
Met natuurlijk de geit Melief en haar 2 kindjes Veerle
en Pepijn. Volledig ondervoed gered van een boer
die niet naar zijn dieren omkeek. Door dierwaardige
verzorging knapten ze zienderogen op. Ons bereik-
ten steeds meer van dergelijke berichten over dieren
in nood en we voelden de urgentie om die dieren te
helpen. Maar onze financiéle middelen waren beperkt.
Zo ontstond het idee om een stichting op te richten,
zodat ons werk door dierenvrienden ondersteund zou
kunnen worden.

Toen Stichting Melief op 20 juni 2003 een feit was, zijn
we direct begonnen met adopties op afstand, zodat
onder meer geit Melief, minivarken Bouke en haan
Hendrik maandelijks met een bedrag ondersteund
konden worden. En we dus over langere tijd konden
rekenen op vaste inkomsten, zodat voer en dieren-
arts betaald konden worden. Omdat we ons al direct
richtten op dieren in noodsituaties, waar geen andere
opvang voor mogelijk was, werden we vanzelf een per-
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manente opvang, de laatste plek waar dieren terecht
kunnen. Waar ze in alle rust oud kunnen worden.

Na de verhuizing eind 2006 naar Soégel in Duitsland
met rond de 500 dieren groeide de opvang uit tot een
volwaardige animal sanctuary met meer dan 1000 die-
ren op een oppervlakte van bijna 4 hectare.

Het is altijd een dubbel gevoel om te vieren dat een
opvang als de onze bestaat. Natuurlijk zijn we ontzet-
tend dankbaar dat we de afgelopen 20 jaar voor vele
duizenden dieren hebben kunnen voorkomen dat ze
hun lot met een voortijdige dood moesten bekopen.
Maar is het eigenlijk niet enorm sneu gesteld met

de manier waarop er in de maatschappij met dieren
wordt omgegaan? En is het dan iets om te vieren dat
een plek als Melief Animal Sanctuary zo ontzettend
nodig is?

Ondanks dat het eigenlijk te triest voor woorden is dat
Melief toch iedere keer maar weer de laatste strohalm
voor dieren is, hebben we besloten deze mijlpaal aan
te grijpen om er wederom de aandacht op te richten
dat dit een niet te ontkennen feit is.

Vol goede moed gaan we door met mensen middels
nieuwsbrieven, sociale media, bezoekuren en Zomer-
feest de ogen te doen openen voor het leed dat er is
bij zowel huis- als industriedieren. En hoe die dieren,

Nog geen donateur? Vul dan snel het formulier op de laatste pagina in!

02



ZOMERFEEST 202
ZONDAG 27 AUGUSTUS
11.00-17.00 UUR

als ze tot rust gekomen zijn in een voor hen zo natuur-
lijk mogelijke omgeving, ontdooien en hun leven weer
oppakken. Met als doel de mensen hun hart te laten
openen voor deze dieren en ze te leren kennen.

En te ervaren dat het ook allemaal individuen en
persoonlijkheden zijn. Die de reden dat ze bij Melief
gekomen zijn, nooit verdiend hebben, of het nu gaat
om huisdieren of dieren uit de industrie. Want voor ons
is er geen verschil, niet 1 dier verdient het om, voordat
het de maximale leeftijd bereikt heeft, zonder medi-
sche noodzaak geslacht, ingeslapen of gedumpt te
worden. Dat is de verantwoordelijkheid die de mens
heeft tegenover dieren, door er niet aan mee te doen
of te voorkomen dat dit gebeurt.

In deze nieuwsbrief hebben we een overzicht ge-
maakt van 20 jaar Melief Animal Sanctuary. Een over-
zicht met vele markante dieren, waarvan vele nog
steeds een speciaal plekje in ons hart hebben...

Een overzicht met vele markante dieren, waarvan vele
nog steeds een speciaal plekje in ons hart hebben,
ook al zijn ze er niet meer. Ook sommige van onze
donateurs zullen ze nog herinneren. Want we hebben
vele trouwe donateurs, waarvan sommige al vanaf
het begin in 2003 doneren. Waar we natuurlijk ontzet-
tend dankbaar voor zijn, want zonder financiéle steun

www.meliefanimalsanctuary.org

Voorwoord

zouden we niets voor de dieren kunnen doen. Vandaar
dat we ook alle nieuwe donateurs en adoptiefouders
welkom heten!

We hopen dit werk, ondanks de zorgen en stress dat
het vaak met zich meebrengt, nog vele jaren met ons
team te mogen en kunnen blijven doen.

We hopen jullie natuurlijk allemaal op het extra fees-
telijke Zomerfeest op 27 augustus te zullen zien!

Dit jubileumjaar is het extra feest op de traditionele
laatste zondag van augustus! Kom lekker lang op
bezoek bij de dieren en win terloops mooie prijzen bij
de tombola en smul van alle (diervriendelijke want
vegan!) catering. De muzikale omlijsting is nog een
verrassing... De opbrengst van deze dag gaat in zijn
geheel naar de Melief-dieren!

Voor nu veel leesplezier!

[ thar Yotmston B [ erc: flffitir

HELp ONSs
DE DIEREN

TE HELPEN;
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EEN WANDELING
DOOR 20 JAAR MELIEF

GESCHIEDENIS

LD

Ga mee op een spannende reis door
de 20-jarige geschiedenis van melief.
We danken alle supporters uit de grond van ons hart
en kijken uit naar nog vele jaren met jullie aan onze zijde.
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2003

Een verhaal van hoop:
Het ontstaan van Stichting
Melief

In 2003 kwam geit Melief, aan wie Me-
lief Animal Sanctuary haar naam ont-
leent, bij ons wonen. Ze kwam van een
weitje waar een groep geiten stond, die
door hun eigenaar niet verzorgd werd.
Melief was heel mager en kreeg ook nog
eens twee baby’s, die ze niet had kun-
nen voeden als er niet dagelijks lieve
mensen langs waren gekomen om eten
en water te brengen naar de groep. De-
zelfde mensen zorgden er via weder-
zijdse vrienden voor dat Melief met
haar kinderen naar ons toe kwam. Het
Belgische m’'n Lieve werd verbasterd tot
Melief.

De enorme power waarmee Melief haar
herstel aanging, terwijl ze zorgde voor
Veerle en Pepijn, maakte veel indruk op
ons. Vandaar dat we niet lang na hoef-

den te denken over een naam voor de
stichting die we in juni 2003 oprichtten.
Deze lieve moedergeit was het mooiste
symbool voor wat we met onze doelstel-
ling met de stichting wilden (willen)
bereiken: een vangnet zijn voor dieren
wier leven op het spel staat doordat ze
verwaarloosd of mishandeld worden,
zodat ze in onze permanente opvang
weer in alle rust zichzelf kunnen zijn.
Geit Melief liet veerkracht en herstel-
lingsvermogen zien en dat is precies
wat we voor de dieren wilden (willen):
herstellen van het donkere verleden en
er sterker en levenslustiger uitkomen,
precies zoals Melief dat deed. Zo was
Stichting Melief geboren!

Al gelijk het eerste jaar kregen we een
voorproefje van hoe intensief het werk
zou worden: we verpleegden maanden-
lang gans Gabriél, die een beschadigde
poot had door ingegroeid visgaren, op
onze badkamer. Ook kwamen, naast
konijnen, muizen, kippen en eenden,
de verwaarloosde en zwangere poezen
Mila en Luna bij ons wonen. Luna was
blind door niet behandelde niesziekte
en chlamydia. Wat ze vervolgens over-

droeg op haar Kkittens, die door haar
zwakte met de keizersnede gehaald
moesten worden. Mila had niet genoeg
melk voor haar baby’s, waardoor ze dag
en nacht met de fles gevoed moesten
worden...

2004 was het jaar waarin we de opvang
naar verschillende locaties uitbreidden.

We kregen ontzettend veel aanvragen
voor de opname van hanen. Ze worden
gedumpt, zijn te luidruchtig, vechten
met elkaar.. op dumpplekken worden
ze gepakt door honden of wilde die-
ren, hebben ze geen eten en drinken...
zo ontstond het idee om de hanen bij
elkaar op een afgelegen plek te huis-
vesten, zodat ze geen overlast meer
konden veroorzaken. In samenwerking



met de gemeente Rockanje mochten we
gebruikmaken van een deel van een
beboste oude vuilstort. En zo ontstond
het Hanenbos, waar de hanen, zonder
onrustig te worden van hennen, samen
konden wonen.

Ook vingen we de eerste schaapjes op,
die op een leenweide bij een particu-
lier gehuisvest mochten worden. En we
hielden onze eerste Open Dag, die onge-
veer 60 bezoekers trok!

2005

Uitbreiding naar 4 verschillende
locaties, maar ook donkere
wolken..

In het voorjaar van 2005 verhuisde Me-
lief met haar kinderen en de schaapjes
naar een weide die we in bruikleen kre-
gen, midden in Oostvoorne. Er kwamen
veel “valse” konijnen bij ons wonen,
die, als ze eenmaal genoeg bewegings-

ruimte hadden, helemaal niet vals ble-
ken te zijn.

Via de Nederlandse Dierenbescherming
namen we 3 zwaar verwaarloosde Nubi-
sche geiten Bianca, Olav en Plien op, die
samen met andere geiten, die op hun
beurt weer fokoverschot van een onver-
antwoorde kinderboerderij waren, op
de dijkweide kwamen te lopen, die ons
door lieve particulieren ter beschikking
gesteld was. Zo waren de dieren ver-
spreid over 4 locaties, wat een hoop ge-
rijd en gesleep met jerrycans met water
betekende.

Maar toen werden de inmiddels bijna
500 dieren voor de 2e keer in hun be-
staan bedreigd, doordat we te horen
kregen dat ons huurcontract per okto-
ber 2006 niet verlengd zou worden. Dit
betekende het begin van een intensieve
zoektocht naar een nieuwe locatie voor
Stichting Melief...

2003-2005

Wilt u onze dieren op
afstand adopteren?
Vul dan het formulier
op bladzijde 23 in!
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In dit bewogen jaar werd er koortsach-
tig gezocht naar een onderkomen waar
Stichting Melief zich met de circa 500
dieren zou kunnen huisvesten.. Een
speciaal team met de naam Vrienden
van Melief schreef naar gemeentes,
natuur- en dierenorganisaties, kran-
ten, televisieprogramma’s, bedrijven...
25000 folders werden verspreid en ma-
kelaars zochten mee, net als vele be-
trokken donateurs. Langzaamaan bleek
dat er in Nederland geen locatie te vin-
den was die voor Melief te betalen was.
We richtten onze blik op Belgié, maar
ook dat bleek nog te duur...

Toen kwamen we er achter dat er over
de Duitse grens ter hoogte van Dren-
the en Groningen boerderijen te koop
waren die wellicht passend voor onze

situatie zouden kunnen zijn. We zoch-
ten op internet en gingen kijken. We
leerden een Nederlandse makelaar, die
in Duitsland woont, kennen en hij zocht
met ons mee. We zochten een boerderij
uit met grond en een dubbel woonhuis,
dus met mogelijkheden voor overnach-
tingen. In de zomer zou het contract
getekend worden, dus we zouden op
tijd kunnen verhuizen. Toen zag de ei-
genaar zonder opgaaf van reden plotse-
ling van de verkoop af. Dus hadden we
in september nog steeds niets! En kon
het zoeken weer opnieuw beginnen...

Gelukkig vonden we de huidige boerde-
rij net op tijd. Deze had 3 jaar leeg ge-
staan, was hopeloos verouderd, maar
had wel met 2 hectare grond en grote
stallen waar alle dieren in opgesloten
konden worden. Broodnodig, want we
hadden inmiddels kennisgemaakt met
een nieuw fenomeen: de ophokplicht
voor pluimvee en watervogels in ver-
band met vogelgriep onder wilde vo-
gels. Wat overigens ook al geresulteerd
had in een ernstige toename van het in
de natuur achterlaten van onder meer
kippen en eenden door mensen die hun

verantwoordelijkheid niet wilden ne-
men. Er werden zelfs in het Hanenbos
gewoonweg hanen in de rennen gestopt
die we ook nog in allerijl hadden moe-
ten bouwen...

Met een klein team vrijwilligers werd
ondertussen in de boerderij in Sogel al-
les voorbereid voor de grote verhuizing.
Eind oktober was het zover, met een
karavaan van auto’s, busjes en vracht-
wagens vol met benches met dieren ver-
huisden we naar Sogel. En dan konden
nog niet eens alle dieren gelijk mee,
want het heeft Lothar bloed, zweet en
tranen gekost om bij de verantwoorde-
lijke overheidsinstanties voor elkaar te
krijgen dat de geiten, schapen en var-
kens mee konden verhuizen, zonder dat
ze in Duitsland gelijk geslacht zouden
moeten worden...



2007

Van Nederland naar Duitsland:
Een nieuw leven voor schapen,
geiten en mini-varkens

Pas in februari van 2007 konden de
schapen en de geiten van Nederland
naar Duitsland gebracht worden. In
het computersysteem van de verant-
woordelijke instantie was het namelijk
alleen mogelijk om de dieren als fok-,
mest- of slachtdieren in te voeren. En
niet als gecastreerde dieren die hun le-
ven in een rusthuis mogen slijten. Bu-
reaucratie ten top...

De 3 mini-varkens moesten nog langer
wachten... Marc had nog een baan in
Nederland en zorgde totdat ze konden
verhuizen na het werk voor de achter-
gebleven dieren. De overige dagen deed
een vrijwilliger dat. In Duitsland moest
de boerderij, terwijl de dieren in de stal-
len zaten, verder aangepast worden. De
voormalige akker werd weide voor de

dieren nadat er gras was gezaaid en er
omheiningen werden gebouwd. Het erf
en de nieuwe hondenweide werden ook
helemaal door een bedrijf omheind. Dit
werd gefinancierd van ingezameld geld
van donateurs en fondsen.

Er waren nog meer nieuwe uitdagingen,
zoals de 42 boerderijkatten die bij de
koop in zaten en die allemaal gevan-
gen, geneutraliseerd en geént moesten
worden... Om de donateurs te laten zien
waar Melief beland was, organiseerden
we in september 2007 onze eerste Open
Dag in Duitsland, met zowel Duitse als
Nederlandse bezoekers. Er was zelfs
een busreis vanuit Nederland georgani-
seerd en er kwamen in totaal tegen de
250 mensen!

2006-2008

In 2008 bestond Stichting Melief pas
5 jaar, maar we hadden, samen met
de dieren, al zo veel meegemaakt! Van
een huis met tuin, 2 weides met geiten
en schapen en een hanenbos waren de
dieren nu allemaal ruim een jaar in hun
nieuwe verblijven met uitloop naar erf
en weides. Dat iedereen met genoeg
ruimte opgesloten kan worden in een
stal, is van een enorm voordeel in tijden
van door de overheid opgelegde ophok-
plicht vanwege heersende vogelgriep.

Er kwamen ook al snel nieuwe dieren
bij, zoals honden, katten, geiten, var-
kentjes, een pony.. er werd zelfs een
tasje met kittens over het hek geslin-
gerd terwijl Lothar in de wei stond om
de dieren te voeren.. We gunden een
plek aan Maya, Willie en Horst, onze
eerste 3 grote varkens, die bij hun vo-
rige (opvang)adres door onkunde en
angst zwaar verwaarloosd werden. Zo
leerden we langzaam steeds meer over
verschillende diersoorten.

En er werd een bron geboord om met
een grondwaterpomp de stallen van wa-
ter te kunnen voorzien!
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2009

Settelen, verbeteren en schrij-
nende verhalen...

Steeds meer begonnen we te settelen op
de boerderij in Sogel. En steeds meer
werden er dingen gebouwd, verbeterd
of aangepast zodat het boerderijleven
voor mens en dier steeds aangenamer
werd.

We hielden een to-do-list bij in onze
nieuwsbrief, die we dan weer afvink-
ten met een artikeltje in de volgende
nieuwsbrief als het project voltooid
Staldeuren werden vernieuwd,
waterleidingen naar de stallen aange-
legd en er werd geld ingezameld voor
een professionele mestplaat, die in au-
gustus gebouwd werd.

was.

De achtergrondverhalen bij de nieuwe
dieren die bij Melief kwamen wonen
waren er niet minder om... Van konijnen
die in een plastic tasje aan het stuur

van een brommer werden afgeleverd,
via 3 biggen Babe, James en Rudi die uit
de industrie gered waren, maar vervol-
gens door onkunde volledig ondervoed
bij ons gebracht werden, tot de prachti-
ge lieve hond Prinz, die 12 jaar aan een
ketting buiten leefde. Na anderhalve
week bij Melief van zijn vrijheid geno-
ten te hebben, werden de verwaarloos-
de longontsteking en hartklachten hem
toch fataal. Maar hij stierfin ieder geval
omringd door liefde...

2010

Een gedenkwaardig jaar:
Winterkou, reddingen en
nieuwe ontwikkelingen

Hetbegin van 2010 zullen we ons herin-
neren door de aanhoudende winterkou,
met een pak sneeuw van half december
tot eind februari... Afzien voor mens en
dier, met bevroren waterleidingen en
niets te grazen op de weides. De dieren

bleven liever binnen, dus dat betekende
veel schoonmaken en extra voeren.

Wat wel heel fijn was, was dat de voor-
gaande zomer de hanenstal helemaal
ontdaan was van de vakken van ste-
nen muurtjes (waar ooit varkens in wa-
ren gehouden) zodat de stal één vlakte
was geworden en dus veel makkelijker
schoon te maken. Nog fijner was dat
door een financiéle injectie van een gul-
le geefster net voor de kou de honden-
stal geisoleerd en van tochtvrije puien
voorzien was!

Het leek wel hondjes te regenen...

Little Foot, moest na 15 jaar door schei-
ding van haar baasjes het veld ruimen,
12-jarige Blitz werd door haar psy-
chisch zieke eigenaar met motorolie
geinjecteerd en kon dus niet bij hem
blijven, Phoebe werd vastgebonden aan
een boom gevonden... Verder werden we
de redding voor een varkentje, dat uit
het niets op het veldje tegenover de op-
vang rondliep. Ze was op weg naar het
slachthuis in Sogel uit de vrachtwagen
gevallen. We haalden haar snel bin-
nen op ons veilige terrein. Omdat het



leek alsof ze uit de hemel was gevallen
noemden we deze geluksvogel Engel.

En onze Duitse tak van Melief, Verein

Gnadenhof Melief e.V., werd in 2010 een
feit!

2011

Start inzamelingsactie voor een
nieuw dak en opvang van vele
verwaarloosde dieren

In 2011 werd duidelijk dat alle projec-
ten om de boerderij fijner voor de dieren
te maken even in de koelkast moesten.

Als je een oude boerderij koopt, is het
logisch dat er continu onderhoud ge-
pleegd moet worden. Maar nu begon
het dak van de boerderij op steeds meer
plaatsen te lekken, panlatten waren rot,
braken door en zorgden ervoor dat je
op steeds meer plaatsen de hemel kon
zien... Dus begonnen we een inzame-

lingsactie om het gigantische dakvlak,
letterlijk het dak boven het hoofd van de
dieren, te laten vernieuwen.

Ondertussen ging het opvangen van
dieren gewoon door, vele konijnen, ha-
nen en zelfs zwanen vonden een nieuw
onderkomen bij Melief. En mini-var-
kens: de zwaar verwaarloosde Knor,
Snelle Frida die over was nadat ze als
verjaardagscadeau met roze verf 40 op
haar rug gekalkt had gekregen, Pun-
kie die ondervoed en zwaar onder de
schurft een week na uitgebroken te zijn
nog niet door zijn eigenaresse vermist
werd en Bessie, die nadat ze eindelijk
na jaren alleen in de tuin van een die-
renwinkel(!) gestaan te hebben na (te)
veel herplaatsingen eindelijk de rust bij
Melief vond.

2009-2011
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2012

Nieuwe diersoorten vinden een
thuis bij Melief: Een verhaal van
Liefde, rouw en harmonie

In dit jaar vonden niet alleen zoals ie-
der jaar vele kittens, een groot pro-
bleem op het platteland, hun weg naar
de opvang. Maar ook vele honden, zoals
de door mishandeling (door een kind!)
gedragsgestoorde en dus onplaatsbare
Fransje. En Wolf die tot zijn 9e aan een
touw op een vuilnisbelt in Spanje leef-
de en na bevrijd te zijn in een kelder in
Duitsland belandde, waar hij niet meer
verzorgd werd... hij kwam krom van de
artrose, met een chronische open zweer
in zijn nek en een ontstoken gebit vol
tandsteen bij Melief. Blacky was met 15
jaar te oud en de stokoude dove en bijna
blinde Sjors werd langs de weg gevon-
den. Ook Pinkie werd in het buitenge-
bied gevonden. Dit iele, bijterige kerel-
tje woont als we dit schrijven nog steeds
bij ons! Industrievarkens Fabi, Jonas

en Charlotte, met allemaal een ander
verhaal, kwamen ook de Melief-familie
versterken!

Maar het was ook het jaar van de voor
Melief nieuwe diersoorten. De melk-
koe-kalfjes Survivor en Sunshine kwa-
men rechtstreeks uit de melkindustrie,
waar ze niet de verzorging kregen die
ze hadden moeten krijgen. Sunshine
kampte maanden met diarree en toen
ze eindelijk genezen leek, vonden we
haar dood in de stal... diagnose: een fa-
tale lebmaagkanteling. Survivor loeide
onafgebroken naar haar, maar hij vond
haar niet, want ze was er niet meer...

Alsof het gepland stond, vonden we de
volgende dag tijdens een wandeling
met de honden een losgebroken Limou-
sin-stierkalf in het bos. Eenmaal bij ons
op de weide werd Limou het nieuwe
maatje van Survivor. Samen met Isa-
bella LaWinia, ook een jong kalf, dat de
plaats van Sunshine kwam opvullen,
vormden ze direct een onafscheidelij-
ke drie-eenheid. De 31-jarige merrie
Goldin, die acuut weg moest omdat ze
anders vanwege financiéle problemen

ingeslapen zou worden, vond bij Melief
meer aansluiting bij de koeien dan bij
de pony’s. Zo was de geitenstal ineens
niet meer alleen voor geiten...

In 2013 bestond Melief alweer 10 jaar.
10 jaar waarin we ontzettend veel ge-
leerd hadden, en die we toen al als
tropenjaren ervaarden. Want we wisten
inmiddels dat bij dieren in nood opvan-
gen en verzorgen iets meer komt kijken
dan eten en drinken geven en naar de
dierenarts gaan... Het bleek een hele
organisatie te zijn geworden met niet
alleen dieren, een dak boven hun hoofd
en hun verzorgers...

De laatste twee bleken al moeilijkheden
op te leveren, want het dak van de boer-
derij werd steeds gammeler en wat ver-



zorgers betreft konden we echt alleen
op onszelf en een paar vaste vrijwilli-
gers rekenen, dus schoolden we onszelf
bij om dierverzorgers op te kunnen lei-
den.

Ondertussen namen we onder meer 37
in inbeslaggenomen vechtkippen, ge-
dumpt mini-varken Elena en mini-var-
ken Cato het verjaardagscadeau op,
alsmede Heppi de door de fokker ver-
waarloosde Yorkshire terriér, meerdere
gedumpte cavia’s en konijnen en heel
veel kittens...

2014

Grootschalige dakrenovatie en
dierenreddingen

2014 was eindelijk de dakrenovatie
aan de beurt, waarvoor we al in 2011
de noodklok luidden. Een grote onder-
neming, want de dakdekkers moesten
tussen de dieren en het dagelijkse Me-

lief-leven door werken. Financieel was
het ook een grote onderneming, die mo-
gelijk werd door de bijdragen van onze
donateurs en andere sympathisanten,
al dan niet na de oproepen die promi-
nenten als Yvonne Kroonenberg, Karen
Soeters en Loretta Schrijver deden om
te doneren.

We vingen dwerggeitje Pia op, dat een
blok aan het been van haar eigenaars
was en daarom geslacht moest worden.
En er was een toestroom van vele tien-
tallen hanen, al dan niet gedumpt... Het
opvangen van hanen was al in Neder-
land een “specialiteit” van Melief ge-
worden, maar het waren er nog nooit zo
veel als dit jaar...

De kittens Yuri, Doris, Zoya en Sunny
brachten de meest gruwelijke verhalen
met zich mee... respectievelijk afgestor-
ven staartjes en teentjes, in een plas-
tic tasje uit een rijdende auto gegooid,
al bijna opgegeten door de maden en
verregend en onderkoeld bij onze poort
gevonden. En we dachten dat we al veel
meegemaakt hadden... Gelukkig waren
er ook nog mooie dingen: de “keuken”

van het kattenverblijf werd door een
vrijwilligster in anderhalve week ver-
bouwd tot een professionele was- en
spoelruimte. En de boekpresentatie van
“Meliefje, Meliefje, wat wil je nog meer”,
een verzameling van verhalen over die-
ren die door verschillende auteurs ter
beschikking waren gesteld, vond plaats.
De opbrengst was voor Melief!

2012-2014
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In 2015 moesten we Melief, ons boeg-
beeld, laten inslapen... Maar ze blijft het
symbool voor ons werk, alleen al door
12 jaar bij ons te leven, na zwaar ver-
waarloosd bij ons te zijn gekomen.

De geitenkudde werd van de andere
kant aangevuld door geitenbokje Lucky,
dat met 2 weken oud op weg naar het
slachthuis uit de vrachtwagen was ge-
vallen...

Ook was er een explosie van varkens
die hun weg naar opvang Melief von-
den: Boris en Binky die wekenlang over
straat renden en het zieke biggetje Miss
Porky, waarvan de boer zei: “Laat maar
liggen, die is morgen wel dood...” . En,
naeenvangactie in de sneeuw van 2 da-
gen door ons, samen met vrijwilligster
Jill, voegden zich de bij het oude leger-

tanks in Alt-Wahn gedumpte mini-var-
ken Mutti met haar kinderen Jilly, Jola
en Jost erbij.

Naast gedumpte kippen en cavia’s, wa-
ren er weer vele katten en kittens die
bij Melief terechtkwamen... Geweldig
dus dat we door het door donateurs
gespaarde geld en een gigantische gift
van Lush gelijk met de verbouwing van
de kattenstal tot Kattenhuis konden be-
ginnen! Schaduwzijde is dat de vloerlak
nooit naar behoren is geweest, ook niet
na verschillende keren nabewerken. En
dat in september 2023 nog de zoveelste
externe deskundige komt kijken in het
kader van de rechtszaak waar we nog
altijd in verwikkeld zijn!

2016

Een uitdagend jaar vol ups en
downs bij Stichting Melief: een
overreden kat, verraad en de
komst van Queen Herma

Dit jaar bleek een enerverend jaar...
Niet alleen werden er meerdere katers
voor de deur van de opvang gedumpt,
waarvan in ieder geval één het niet
overleefde, doordat hij, voordat we hem
konden vangen, ging zwerven en dood-
gereden werd. Ook viel de €1000,- toe-
lage, die we maandelijks kregen van
een stichting die geld inzamelde voor
goede dierendoelen, weg, doordat er
een ernstige fraudezaak aan het licht
kwam. Net in het jaar dat Lothar voor 5
maanden niet kon werken en we dus ei-
genlijk nieuwe krachten in dienst moes-
ten nemen...

De 9 jaar oude Golden retriever dames
Luna en Lea waren hun eigenaars in-
eens financieel te veel. Vanuit Melief
zochten we tevergeefs een nieuw huis
voor hun oude dag, waardoor ze uitein-
delijk bij Melief bleven... Als klap op de
vuurpijl werd de koeienkudde versterkt
door Queen Herma, een kween (on-
vruchtbare koe) die bij een boer tussen
de kalfjes op de weide gedumpt was...



In 2017 werden we met onze neuzen
op het feit gedrukt dat we echt nog niet
alles meegemaakt hadden in de 14 jaar
Melief...

Ja, een op een parkeerplaats gedumpte
geitenbok hadden we al jaren, namelijk
Billybob. Het bleek vaker voor te ko-
men, want Mr. Stinky was dit jaar het-
zelfde lot beschoren en hij kwam ook bij
Melief wonen.

Maar wat te denken van een slachter die
belt dat hij een dier te leuk vindt om te
slachten...? Hij had het vrijgekocht en op
een weitje in zijn dorp laten lopen. Maar
van de nieuwe burgemeester moest het
dier daar weer weg... Met de vraag of
het dier in plaats van alsnog geslacht te
worden bij ons mocht komen, namen we
onze eerste ezel, Adriaan, op.

Aangezien een ezel niet alleen gehou-
den kan worden, werd hij al snel verge-
zeld door Helmut, een alleen gehouden
ezel uit ons eigen dorp Sogel.

Voorts was een vangactie van 8 katten
in en rond een woonhuis, waarvan de
bewoners overleden waren. In het huis
vonden we verschillende overleden die-
ren en de poep lag hoog opgestapeld op
banken en bedden... zoiets hadden we
ook nog nooit gezien. Toen de 8 gevan-
gen waren, werden het er in onze qua-
rantaineruimte 17, doordat de 2 van de
poezen zwanger waren... En dan was er
nog een soortgelijk uit de hand gelopen
situatie, waarbij de bewoners nog wel
leefden en Lothar de grootst mogelijke
moeite moest doen om de katten te mo-
gen vangen en de tammere katten los te
praten...

Er werden konijnen bij Melief in de
voortuin gedumpt en de “honden met
een verhaal” Jethro, Fien en Bonny
kwamen in de moeilijke-honden-roedel
wonen.

En eindelijk, na jaren donaties sparen

2015-2017

en fondsen werven, werd op de Open
Dag de prachtige, nieuwe voliére ge-
opend door Karen Soeters en Loretta
Schrijver!
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2018

Over lammetjes die met de fles
worden grootgebracht en ach-
tergelaten circusdieren

Het jaar waarin Melief 15 jaar bestond,
werd ook het jaar waarin we enorm veel
baby-dieren opvingen.

Het zwakke overschot van een schapen-
boer met meer dan 1200 lammeren bij-
voorbeeld... naar Melief kwamen 4 dier-
tjes die bijvoorbeeld door hun moeder
verstoten waren, of waarvan de moeder
uierontsteking had.

Kunstmelk geven is te arbeidsintensief
voor de boer en ze zijn te zwak om als
zuiglam te verkopen. Liefdevol met de
fles verzorgd bij Melief knapten Elio,
Oliver, Marzia en Chiara gelukkig lang-
zaam op. Zodat ze lekker konden spelen
met de geitenlammetjes Beer, Wolf en
Fee, voor de slacht geselecteerde slacht-
offertjes van de geitenmelkindustrie...

Ook zij kregen de fles, dus het was fijn
als er veel vrijwilligers waren om de 7
tegelijk te voeden.

Wie wel zelf konden eten, waren de 100
kuikentjes, die in een glazen bak met
een lamp erboven het middelpunt van
het paasevenement bij een eierprodu-
cent waren geweest. Gelukkig kreeg een
oplettende bezoekster ze na afloop van
het evenement mee en waren de kui-
kentjes veilig bij Melief.

En wat te denken van een circus dat als
betaling voor het op het terrein van een
boer mogen staan, 3 circusgeiten ach-
terliet? Iets waar de boer helemaal niet
op zat te wachten, dus kwamen Tina de
geit en bokjes Flip en Salto in de kudde
bij Melief wonen!

2019

Zorgen over lammeren en heel
veel nieuwe honden!

Al in 2018 begonnen we met inzame-
len van geld voor een grootscheep-
se upgrade van het Hondenhuis naar
Honden-Thuis. Dit liep in 2019 gewoon
door, want ook dit jaar kwamen er nieu-
we honden in de moeilijke-honden-roe-
del, die in het Hondenhuis gehuisvest
is, wonen. Zoals Laicka, de geflipte,
happende Bordercollie-mix. En Sproet,
een nooit gesocialiseerde, niet aan te
raken, overgebleven pup van de horror-
fokker uit Eersel...

We hadden erg veel zorgen van een
groep inbeslaggenomen schapen die
we opvingen. Het ging om 4 rammen
en 4 ooien uit erbarmelijke omstan-
digheden. 1 ooi overleed al vrij snel, 2
ooien bleken zwanger.. doodgeboren
en verstoten lammetjes, waardoor we
dag en nacht met flesjes melk in de weer
waren.. Lammetjes Miley en Lemmy
overleefden, maar van wat, met lamme-
tjes erbij gerekend, 12 schapen hadden
moeten zijn, bleven er maar 8 over...

De lekke en half ingestorte watervogel-
vijver werd drastisch gerenoveerd en
lag er weer prachtig bij! Mini-varkentje



Lulu werd zomaar ergens van de straat
gevangen, net als Rambo het Oues-
sant-schaapje. En 2 tamme eenden, die
al door jagers beschoten waren. Katers
Floyd en Ezra werden voor de deur van
de opvang gevangen.. Verwaarloosd
ezeltje Lexi kwam Adriaan en Helmut
vergezellen.

En over het jaar verspreid kwamen
Mastins espafiol Dama, Moro, Alma,
Rombo en Conde vanuit Spanje om de
roedel met kuddebewakers te verster-
ken. Want zo hadden zij nog uitzicht op
een fijn leven en waren onze schapen,
pony’s, geiten en koeien bewaakt tegen
de wolf, die steeds meer in de omgeving
gesignaleerd werd!

2020

Een bewogen jaar vol uitdagin-
gen: Van pandemie, redding en
verlies tot nieuwe vriendschap
op de boerderij

Het jaar dat de pandemie toesloeg... we
waren in de voorgaande jaren al gewend
geraakt om een deel van het jaar te slui-
ten voor bezoekers in verband met de
ophokplicht voor pluimvee en watervo-
gels als er vogelgriep heerst. Maar dit
was iets nieuws...

Door de zaterdagsluiting en het niet
kunnen plaatsvinden van evenemen-
ten, zoals stands op festivals en ons
jaarlijkse Zomerfeest, liepen we heel
veel voor de dieren zo belangrijke in-
komsten mis...

De in de bergen gevonden Ablano en de
verkeerd geplaatste Martina kwamen
de schaapskudde bewaken.

En we waren bereid 17 pauwen op te ne-
men van een overleden persoon, maar
de verzorger van de dieren had er 10
doodgemaakt toen dat doordrong... van
de 7 verwaarloosde pauwen die naar
Melief kwamen, bleven er door onder-
voeding en parasieten helaas maar 3 in
leven... Nieuw varkensleven kwam er op
de boerderij in de vorm van de 4 maan-
den oude Maggie, zoals ze genoemd was

2018-2020

door de vegan jongeman die haar bij
bekenden weghaalde zodat ze niet ge-
slacht zou worden.

En Lothar ging samen met basketbal-in-
ternational Chatilla van Grinsven bij
boeren in de omgeving op zoek naar een
big, die Chatilla symbolisch vrij wilde
krijgen. Zo kwam er een vriendin voor
Maggie in de vorm van leeftijdsgenoot
Chati bij!
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Na al een tijd het benodigde bedrag bij-
een gespaard te hebben, werd in 2021
eindelijk een aannemer gevonden die
de verbouwing van het Hondenhuis op
zich kon nemen.

Dat werd tijd ook, want de moeilij-
ke-honden-roedel werd uitgebreid met
de onopgevoede, grommende Ameri-
kaanse Buldog Beamer, de doodsbange
Hongaarse mix Billie en de gehoorzame
maar totaal onberekenbare Nova Sco-
tia duck tolling retriever Rossi. Bij de
kuddebewakers namen de in de bergen
gevonden jongedames Nuska en Farah
en de vurige asielhond Teddy de plaat-
sen in van de in dat jaar gestorven Ilka,
Juna en Valerio...

En behalve de 38 uitgediende leghen-
nen, die er vreselijk aan toe waren,
kwam uit de industrie ook fokzeug Sam
bij Melief wonen. Iedereen was zwaar
onder de indruk toen de bijna 9-jarige
Sam totaal verslagen uit de aanhanger
stond te kijken voordat ze er schoor-
voetend uit probeerde te lopen. En het
arme, tot op het bot uitgebuite dier
moest bij ons haar laatste worp krijgen,
want ze was hoogzwanger... Ook Karen
Soeters was erbij toen Sam arriveerde,
want de laatste keer moeder worden in
een veilige, meer natuurlijke omgeving
dan de betonstal waar Sam haar hele le-
ven gewoond had, zou worden gefilmd
voor een documentaire gemaakt door
House of Animals. Medio maart bracht
Sam na een gecompliceerde bevalling,
met behulp van de dierenarts, haar 11
laatste kinderen op de wereld. Zo waren
het er 254 in totaal en was ze 6,3 jaar
van haar leven zwanger geweest.

Na de tragedie van 2 overleden biggen
en de vreugde van de nieuwe huizen bij
2 vriendenkoppels voor 2 x 2 biggen,
verhuisde Sam samen met kinderen
Hippo, Bunny, Tapir, Sharky en Bum-

blebee naar de Melief-varkensfamilie.
De documentaire bevindt zich momen-
teel in de montagefase!

2022

Gerenoveerd Hondenhuis opent
zijn deuren en biedt een thuis
aan nieuwe bewoners!

Eindelijk werd in dit jaar het ge-
renoveerde Hondenhuis opgeleverd!
Hiermee werden gelijk een aantal lo-
gistieke problemen opgelost en was er
nu een speciale ruimte om de medicijn-
uitgifte, een aanzienlijke dagelijkse be-
zigheid bij meer dan 1000 dieren, voor
te kunnen bereiden en medicatie en
alles wat daarbij kijken komt netjes op
te slaan. En natuurlijk heeft de moeilij-
ke-honden-roedel nu een hygiénische,
verwarmde ruimte met droge mandjes
ter beschikking! Er kwamen nog twee
varkens bij Melief wonen. De 1 was stal-
genoot geweest van Sam en Sam en Vi-



ola sliepen dan ook direct tegen elkaar
aan toen ze elkaar weer zagen. De ander
was 1 van de 254 (inmiddels volwassen)
kinderen van Sam. Tussen Sam en Rosa
was wederzijds geen enkele blijk van
herkenning...

De oorlog tussen Rusland en Oekraine
bracht een hoop dierenvrienden op de
been die de dieren, die zich niet kunnen
verdedigen, wilden helpen evacueren
uit het oorlogsgebied. Soms niet hele-
maal doordacht... Zo eindigden de 3 niet
plaatsbare straathonden Johnny, Suus
en Teun in het Hondenhuis bij Melief,
waar ze naadloos opgingen in de roedel.

Er bleek maar weer eens dat veel men-
sen de basis-biologie van een mannetje
en een vrouwtje bij elkaar laten wonen
niet snappen.. We namen meerdere
zwangere cavia’s, konijnen en moeder-
poezen met nesten op die er ook nog
eens allemaal zeer slecht aan toe wa-
ren... Fleur het biggetje viel van een var-
kenstransport en belandde gelukkig in
een dierenasiel. Omdat ze daar niet kon
blijven, kwam ze naar Melief. De vol-
gende dag kreeg ze al een vriendinne-

tje, Dottie, uit de stal waar Sam vandaan
kwam. De twee werden bewonderd door
alle bezoekers van het Zomerfeest, wat
dit jaar voor het eerst sinds 2 jaar weer
kon plaatsvinden!

2023 is het jaar van 20 jaar Melief. 20
jaar van veel dierenlief en dierenleed.
Is het een speciaal jaar? Ja, want niet ie-
dereen bestiert 20 jaar een opvang voor
dieren in nood, waardoor vele duizen-
den dieren nog een kans gekregen heb-
ben om in leven te blijven. En nee, want
ook dit jaar gaat dit opvangen van die-
ren die hun leven niet zeker zijn gewoon
door! Er was een item over onze Mastins
als kuddebewakers bij Tiere suchen ein

2021-2023

Zuhause van de WDR, waarop positief
gereageerd werd, vooral met aanvragen
voor opname van nog meer waakhon-
denin alle soorten en maten vanuit heel
Duitsland... En we hadden een geweldig
succesvolle benefietavond bij vegan
restaurant Rebel Rebel in Dordrecht.

Helaas verloren we ook al onevenredig
veel lieve, markante dieren... Ezeltje
Lexi, driepoot-poes Mercedes, kudde-
bewakers Bourbon en Nikky, hondjes
Kwintus en Daksi van de oude garde...
Maar er is ook nieuw leven: we vingen
2 reeds voor de slacht uitgesorteerde
moederschapen op. 1 schaap had al een
lam, het andere schaap Lara is bij Melief
bevallen van haar 2 kinderen Damon
en Sheila. Na een moeizame start darte-
len ze nu eindelijk op de wei!

En laten we afsluiten met de 2 knapste
jongedames, die nog helemaal aan het
begin van hun leven én hun avontuur
bij Melief staan. Mogen we jullie voor-
stellen aan Dobra en Alisa, in een op-
vang in Spanje geboren tussen de geiten
en kippen en nu in opleiding in de be-
waking van de andere dieren bij Melief!
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VOOR HET GOEDE DOEL: JAARKALENDER 2024, SHIRTS EN TAS

DE
OPBRENGsT
IS VooRr
DE DIEREN,

CALENDAR 2024

Bestel nu onze mooie nieuwe
jaarkalender 2024!

Hobbyfotografe Marloes Kaemingk
kwam speciaal naar de boerderij
en zorgde voor prachtige, intense
portretten van vele markante Me-
lief-dieren.

Achter
{

INZwarT
UchTon
CHTGROEN
VERKRIIGBAAR

Op de voorkant staat in stoer
lettertype de tekst Love Animals.
De achterkant wordt gesierd door
een liefdevolle illustratie van Me-
lief-vriendin Inez.

January
MON TUE WED Thu Pl SAT BN

Deze foto's zijn vervolgens weer
door grafisch vormgeefster Kathari-
na Hofmann samengevoegd in een
mooi en praktisch design.

Hiermee is de jaarkalender een
geweldig cadeau, voor een jarige of
zomaar. En natuurlijk gewoon voor
jezelf!

De shirts zijn gemaakt van bio-ka-
toen, dragen het GOTS-keurmerk en
zijn vegan bedrukt. De opbrengst is
voor de dieren!

DRIEDUBBEL MOOI (KERST)CADEAU!

Wat dacht je van een adoptie op
afstand als cadeau?

De ontvanger wordt er blij van en
helpt de dieren bij Melief meteen
verder. Twijfel niet langer en bezoek
onze website om een dier te kiezen
en het formulier in te vullen.
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U ontvangt per e-mail een certifi-
caat en een foto van het dier, even-
tueel met een persoonlijk bericht.

Bestel hem nu voor € 15,
- inclusief verzendkosten in onze
webshop

Dus ga snel naar
meliefanimalsanctuary.org

Bestellen via
meliefanimalsanctuary.org




Donatieformulier

r- """ "-""-""-""-""-""-""-"-"""-""-"-"--"-"-""-""-"-"-"-""-"-""-""-"=-"=-"=-"=-"=--=-= yg ________________ i

MIIN ADOPTIE OP AFSTAND MIIN DONATIE PER MAAND /JAAR
1k ondersteur] Stichting Melief graag met (s.\{.p. keus doorhalen D 2,- € per maand D 4-€ per D 6- € per
en/of aankruisen en aantal en totaalbedrag invullen): : maand maand
D de adoptie op afstand van ___klein dier/kleine dieren: D ____€ permaand
____kip ____haan __ eend A
_ duif ____volierevogel D 20,- € per jaar D 40,- € per jaar D 60,- € per jaar
__ konijin ____cavia .

D ____€perjaar

voor een maandelijkse donatie van € 7,50 per dier =
in totaal € 8 per maand

Naam van dier(en): MIIJN CONTACTGEGEVENS

D de adoptie op afstand van groot dier/groot dier:

Naam Voornaam
____hond _ kat ____gans ____zwaan
pauw geit schaap pony
Straat
ezel rund varken mini-varken
voor een maandelijkse donatie van € 15,00 per dier = Postcode/ Woonplaats tand
in totaal € X per maand
Naam van dier(en):
E-mailadres
NALATEN?
elief bestaat volledig van Melief wordt dan — naast eventuele
donaties en giften. Maar familie of vrienden — erfgenaam.
wist je dat je Melief ook kunt laten
delen in je nalatenschap? Bij de notaris een testament op
laten maken waarin (ook) Melief be-
Er zijn twee manieren van nalaten, gunstigd wordt, helpt ons, samen
namelijk via een legaat of via een met donaties en giften, om ons in

erfstelling. Een legaat is meestal een  te kunnen blijven zetten voor de
vast geldbedrag of een bepaald ob- dieren!

ject zoals een woning of stuk grond.

Een erfstelling kan een deel of de

gehele nalatenschap zijn.

© © ¢ 0 0 0 000 0000000000 000000000 00000000000 000000000000 00000 0000000000000 0000000000000 0 0000 0

Over ons

Stichting Melief is opgericht in 2003 en zet Ze worden, indien nodig, medisch verzorgd

zich in voor dieren die verwaarloosd, mis- en kunnen in alle rust revalideren en weer tot

handeld of met de dood bedreigd worden. zichzelf komen.

Als er geen andere oplossing voor het dier in De inmiddels ruim 1250 dieren leven in een

nood is, kijken wij of we het een permanent voor hen zo natuurlijk mogelijke omgeving

onderkomen kunnen geven. van bijna 4 hectare op een boerderij in het
Duitse Ségel, een half uur over de grens ter

Aangezien de meeste dieren die bij ons opge- hoogte van Emmen.

nomen worden vaak al veel ellende hebben

meegemaakt, mogen ze de rest van hun Een groot deel van het werk wordt door vrij-

leven in de opvang blijven wonen, te midden willigers verricht en de opvang wordt volledig

van hun soortgenoten. gefinancierd door donaties en giften.
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Stichting

Melief

Graag in een
voldoende
gefrankeerde
envelop
verzenden

ONTVANGER

Stichting Melief

Postbus 35
0666 ZG Heteren

DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
Stichting Melief doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens financiéle
ondersteuning in de vorm van een periodieke donatie en uw bank om
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkoms-
tig de opdracht van Stichting Melief. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 56
kalenderdagen na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.

Bank

Rekeningnummer IBAN

BIC (indien niet NL)

Plaats/Datum Handtekening

Stichting Melief
Incassant ID: NLE
Kenmerk machtiging:

2L L7243

[ewssthraf gelgon?

C%M/V/ﬂ—d/v/ i-)

48

Y,

int. transportbedrijf

KUIJS bv

www.kuijs-transport.nl

Webdesign

www.treehugger.

nl

HUGGER

4

|

{Vegan

WHAT
ELSE?

Triodos Bank

Donaties en giften

Meer informatie via

o MeliefAnimalSanctuary
O Me
@ stichtingmelief

Bezoekers zijn welkom
Zaterdags 14.00-16.00 uur

~F(

efCnadenhof

Bezoekadres . o N
Friesenwead 5 - 49751 Ségel - DE IBAN NL48 TRIO 0212 1714 45
Tel. +49 5¢ 200657 BIC TRIONL2U
t.n.v. Stichting Melief

info@meliefanimalsanctuary.org
www.meliefanimalsanctuary.org
[ nieu rief r akt door Lot meulen Mar 1t 1 chtin i

) rstuurd aar ) tichting Melief

because every animal deserves to live






